






gaza en de media
Nederlandse media noemen de situatie in Gaza steevast 
een ‘conflict’ of ‘oorlog’ tussen Hamas en Israël. 7 
oktober – de dag dat Hamas Israël binnenviel – wordt 
daarbij aangehaald als beginpunt. Zo wekken media 
twee suggesties. Één: dit is een strijd tussen twee min 
of meer gelijke partijen. Twee: Hamas begon.

Maar klopt dit wel? Het Israëlische leger (IDF) is met 
634.500 soldaten en geavanceerde wapensystemen 
één van de 20 grootste legers ter wereld (IISS). Hamas 
heeft zo’n 20-25.000 leden en gebruikt zelfgemaakte 
raketwerpers (AP News).

Belangrijker nog is het feit dat Israël al lang gebruik-
maakt van haar geavanceerde bewapening om de 
rechten van Palestijnen te schenden. Van 1948 tot 1967 
verdreef het Israëlische leger een miljoen Palestijnse 
burgers. Daarna leefden Palestijnen als tweederangs-
burgers en onder militair toezicht. Dodelijk geweld 
bleef daarbij de norm. Alleen al tussen 2008 en 6 ok-
tober 2023 doodde Israël 6.417 Palestijnse burgers; 
de IDF ten minste 2.700 daarvan (VN, Amnesty). Het 
geweld begon dus lang voor 7 oktober en kwam niet 
als eerste van de Palestijnen.

Ook sinds oktober komt het meeste geweld vanuit 
Israël. Hamas nam 253 gijzelaars en doodde 1139 
Israëliërs. Israël vermoordde echter meer dan 40.000 
Palestijnse burgers, waaronder 15.000 kinderen (VN). 
Rekenen we indirecte doden als gevolg van ziekte en 
honger mee, dan ligt het getal waarschijnlijk boven de 
186.000: bijna 8% van de Gazaanse bevolking (Lancet). 
IDF-troepen begingen seksueel geweld en verkrach-
ting (VN). 3.615 Palestijnen worden zonder proces of 
aanklacht vastgehouden - en vaak gemarteld - in Israël 
(B’Tselem, Amnesty).

Waarom worden de acties van Israël dan vaak gezien 
als “zelfverdediging,” en die van Hamas als “terroris-
me”? Waarom is Israël volgens Frans Timmermans een 
“cultuur van leven” en Palestina een “cultuur van de 
dood”?





het stereotype 
van de ‘arabier’
Westerse media schilderen Hamas af als een enge 
terreurgroep, maar zien het verregaande geweld van 
Israël veelal door de vingers. Deze dubbele moraal komt 
voort uit een lange geschiedenis van stereotypering.

Europeanen zagen Arabieren lang als exo-
tisch, beangstigend en mysterieus. Toen Euro-
pese grootmachten Noord-Afrika en het Mid-
den-Oosten in de 19e eeuw koloniseerden, 
zetten zij bestaande stereotypen in om hun 
gewelddadige overname te verantwoorden. 
De rijke Arabische tradities van wetenschap, 
kunst en handel werden weggewoven. Het 
stereotype van de barbaarse, boze en fana-
tiek religieuze geitenboer werd daarentegen 
dik aangezet.

De negatieve beeldvorming zie je terug in 
Westerse verhalen: boeken, films en liedjes 
portretteren het Midden-Oosten als fascine-
rend, maar ook als achterlijk en gewelddadig. 
De aanslag van 9/11 gaf een nieuwe impuls 
aan het cliché van de agressieve Arabische 
‘barbaar’. Na de aanval werd het stereotype 
weer van stal gehaald om islamitische terro-
risten af te beelden.

En daar bleef het niet bij: heel de Arabische 
wereld werd platgeslagen tot dit stereotype. 
Van Libische ex-communisten als Gaddafi en 
seculiere Palestijnse wetenschappers als Ed-
ward Saïd tot christelijke politici als de Liba-
nese president Aoun: al deze uiteenlopende 
figuren werden afgeschilderd als gevaarlijke 
Arabische terrorist.









israel en de steun 
van het westen
Het Westen heeft een groot aandeel in het 
onvoorstelbare geweld tegen mens, dier en natuur in 
Palestina. Israël kan namelijk rekenen op haast 
onvoorwaardelijke Westerse steun.

De VS heeft sinds 1946 bijna 320 miljard 
dollar in Israël gestopt; meer dan in elk ander 
land (USA Facts). De EU investeerde de 
afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s 
aan wetenschapsgeld in Israëlische wapens 
(Statewatch). Nederland levert momenteel 
essentiële onderdelen voor de vliegtuigen 
waarmee Israël Gaza bombardeert (Oxfam). 
En Westerse landen blokkeren internationale 
pogingen om Israël een halt toe te roepen 
(VN, ICC).

Daarmee ondersteunt het Westen niet alleen 
de vernietiging van mensenlevens, maar 
ook van klimaat en ecologie. Wie nu aan 
Gaza denkt, denkt snel aan ruïnes en dorre 
woestijngrond. Maar Gaza was lange tijd een 
broedplaats van cultuur en handel. In het gun-
stige klimaat bloeiden namelijk olijven, vijgen, 
grassen, fruitbomen en wilde bloemen. 

Israël sneed de watervoorzieningen echter af, 
en de grond verdroogde (EU). Decennia aan 
bombardementen en legerinvallen roeiden 
de rijke vegetatie uit. Hierdoor staan ecosys-
temen in het hele Midden-Oosten nu op in-
storten. Volgens klimaatexperts begaat Israël 
daarmee dan ook een ecocide (Guardian).





is kritiek op israel 
antisemitisch?
Veel verzet tegen Israël wordt door politici en media 
afgedaan als antisemitisch. Joodse groepen spelen 
echter een grote rol in recente Amerikaanse en 
Europese protesten tegen Israël. Het Nederlands-Joodse 
Erev Rav was bijvoorbeeld co-organisator van de 
demonstratie bij het Holocaustmuseum. Hoe zit dit?

Het streven naar een Joodse staat wordt zio-
nisme genoemd. Het zionisme was tot in de 
vroege twintigste eeuw klein. Maar Westerse 
overheden zagen de beweging als kans. Toen 
hun gezag in het koloniale Palestina afbrok-
kelde, haalden de Britten de banden aan met 
radicale zionisten. Een staat van Europese 
Joden, stelde premier Lloyd George, kon 
Westerse belangen verdedigen zonder dat 
de Britten zelf veel risico liepen (Peel Com-
mission Report).

Na de Holocaust raakte het zionisme verstrikt 
met Westerse schuld voor de Jodenver-
volging. In een poging tot boetedoening 
steunden Europese overheden het groeiende 
zionistische project in Palestina. Maar hiermee 
gaven de Westerse landen de vervolgde 
Joden een oplossing uit dezelfde koker waar-
uit Jodenhaat was voortgekomen: etnisch 
nationalisme. Daarmee zijn het nu de Palestij-
nen die met hun levens moeten boeten voor 
Europese wandaden.

Ondertussen werkt de Nederlandse zionisti-
sche organisatie CIDI kritische perspectieven 
op Israël actief tegen door deze geregeld 
af te doen als antisemitisch (CIDI). Westerse 
politici gaan hier gretig in mee. Want je critici 
zwartmaken is veel makkelijker dan je eigen 
aandeel in een lange geschiedenis van geno-
cides onder ogen te komen.





Kom in actie!
Palestina lijkt misschien ver weg. Maar de misdaden die 
we daar zien zijn ook Europese en Nederlandse 
misdaden. Europa is altijd onmisbaar geweest in het 
bewapenen en beschermen van Israël, en in het 
goedpraten van wandaden tegen de Palestijnen. De 
genocide die zich vandaag in Gaza afspeelt komt dus 
niet alleen uit Israël, maar ook uit Brussel. Uit Londen. 
Uit Den Haag.

Jij bent helaas dus ook betrokken. Want jouw 
belastinggeld gaat naar de vliegtuigen die 
Gaza bombarderen. En de politici die clai-
men jou te vertegenwoordigen schenden het 
internationaal recht om genocide goed te 
praten. Dit hoef je echter niet te pikken. Kom 
in actie. Er zijn heel veel (ook makkelijke!) 
manieren waarop je het verzet tegen geweld, 
illegale bezetting, en alle vormen van racisme 
kunt steunen.

Ook in Nederland kan je verschil maken. Lees 
hoe:

Via de QR code vind je de bronnen die we in deze zine 
aanhalen. Ook biedt de QR verdere lees- en kijktips, en 
suggesties voor organisaties en initiatieven waar je je bij 
kan aansluiten.

Waar staat de sleutel 

eigenlijk
 voor? 

Lees hier ook daarover!






